
Bewoner van ZOO 
Antwerpen

 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, welk dier is het 
mooiste van het hele land? Kies jij maar. We zetten ze 
hier één voor één in de schijnwerper. Onze Mexicaanse 
soldatenara in ZOO Antwerpen bijt de spits af. Geloof het 
of niet, in de natuur vind je hem in Mexico. Straf hè. Is 
hij geen knapperd?

ZiChT 
Slim hoor, die ogen aan de zij-
kant van zijn kop en niet voor-
aan. Daardoor ziet hij helemaal 
rondom zich. Enkel een streepje 
voor of achter zich ziet hij niet. 
Dan houdt hij zijn hoofd wat 
schuin.

WiT RoNd De OgEn
Wordt de kale, witte huid onder 
de ogen roder bij het mannetje, 
dan is hij opgewonden. Tijd om 
kindjes te maken. 

VeReN 
Vergelijk de kleur eens met 
de kleur van een soldatenuni-
form. Zo, nu weet je hoe deze 
vogel aan zijn naam komt.

SnAvEl 
Pas op voor de scherpe 
en krachtige snavel. Hij 
kraakt er noten mee die 
wij met onze handen niet 
stuk krijgen.

ToNg 
Ara’s hebben een tong, net als wij. Door 
aan stenen in rivieren en aan rotsen te 
likken, krijgen ze voldoende zout en mi-
neralen binnen. In de ZOO likken ze daar-
voor aan zoutblokken. Ze drinken ook wa-
ter met hun tong.

Mexicaanse soldatenara’s zijn erg goed 
in het nadoen van mensen. Toch heb-
ben ze geen stembanden. De krijsende 
geluiden maken ze met een speciaal 
orgaan. Breng oordopjes mee en ga 
eens kijken in ZOO Antwerpen.

Knappe koppen

WiSt Je DiT Al?


