
WIE BEN IK?
Ik ben Quinten, 9 jaar, en ik kom uit 
Deurne. Ik heb een zus, Zita van 13 jaar. 
We hebben al jaren een abonnement. 

MIJN HOBBY’S
Tennis, met vrienden gamen op de 
playstation en samen online, 
start to run met mijn zus.

MIJN HUISDIEREN
We hebben geen huisdieren, want mama 
is allergisch. Ik zou wel een hamster of 
vogels willen. En als ik groot ben, zou ik 
het liefste een arend hebben. Dan moet 
ik ook wel een half bos erbij kopen. 

DE FLAMINGO
Quinten is al jaren een trouwe bezoeker van de ZOO. 
En de dieren die hij het liefste ziet, zijn de flamingo’s. 

DRIE 
SOORTEN ROZE
We hebben drie soorten flamingo’s: 
de chili- en dwergflamingo’s in ZOO 
Planckendael, en de Cubaanse fla- 
mingo’s in ZOO Antwerpen.  In de 
natuur komen de Cubaanse flamin- 
go’s voor in de Caraïben en op de 
Galapagoseilanden, in het noorden  
van Colombia en Venezuela. In de  
winter trekken ze naar Mexico, Jamai- 
ca en Puerto Rico. Maar bij ons blij-
ven  ze gewoon lekker thuis, zomer  
én winter.

IDENTIKIT
Soort: Cubaanse flamingo
Grootte: 120 tot 145 cm 
De mannetjes zijn veel groter dan 
de vrouwtjes.
Woongebied: vooral aan zoute 
meren en op zoutvlaktes in Midden-
Amerika.

Lievelingsdier
Hellooooow, 

welkom in de ZOO. 
Het eerste dier 
dat je er ziet? 

Dat ben ik!  
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ROZE VERWELKOMERS
De flamingo’s zijn een belangrijk historisch 
onderdeel van onze dierentuin, Quinten. 
Ze zitten al sinds 1902 aan de inkom 
in de ZOO. Intussen hebben onze roze 
vrienden een prachtig verblijf gekregen. 
Er zijn grote studies aan voorafgegaan: de 
schaduwstudies. Onze wetenschappers 
zochten naar de zonnigste plekken van 
het verblijf. Daar plaatsten ze eilandjes. 
En modder en stenen, zodat de flamingo’s 
alles bij de hand, pardon, bij de poot en 
snavel hebben om hun eigen nesten te 
maken. Normaal gezien vormen flamingo’s 
in het voorjaar koppeltjes. In de zomer 
bouwen ze hun nesten: een soort torentjes 
van modder. Om 
ze te helpen, 
maken onze 
verzorgers 
zelf het 

begin van die torens. De vrouwtjesflamingo 
legt één ei. Papa én mama flamingo 
broeden om beurten op het nest.  

HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD
Flamingo’s zijn echte groepsdieren. In 
de natuur leven ze vaak samen met 
enkele duizenden dieren. In Oost-Afrika 
is er zelfs een kolonie van meer dan 
een miljoen vogels. Daarom installeren 
dierentuinen soms spiegels: het lijkt 
dan alsof er meer flamingo’s zijn en de 
dieren voelen zich meer op hun gemak. 
Dat vindt Quinten heel grappig. Vroeger 
hadden we in de ZOO ook zulke spiegels, 
maar nu is onze groep groot genoeg.
Onze flamingo’s hebben geen namen, 
maar wel ringen aan hun poten, met een 
kleur en een unieke lettercombinatie. 
Zo houden de verzorgers ze vanop een 
afstand uit elkaar. R2D2? Aanwezig!

SNAVEL OM TE FILTEREN
In de natuur eten flamingo’s kleine water- 
diertjes en algen. Die filteren ze met hun  
snavel uit het water. Van dat voedsel krijgen 
ze hun roze kleur. Maar hoe zit dat dan in de 
ZOO, vraagt Quinten zich af. Wij geven ze 
bruine korrels met daarin een natuurlijke  
kleurstof die ook in waterdiertjes zit. 
Zo blijven de flamingo's mooi roze.

OVER KNIE EN TEEN
Wist je dat de knik in de poot geen knie is,  
maar de hiel van de flamingo? Flamingo’s  
staan op hun tenen. Hun knieën – want die  
hebben ze ook –  zitten  verborgen in hun  
verenpak.

DE FLAMINGO

Net zoals duiven geven flamingo-ouders melk aan hun kuikens. Zowel 
de mannetjes als de vrouwtjes produceren melk in een speciale klier: de 
kropklier. Het zijn de enige twee vogelsoorten die dat doen. 

 WIST JE DAT AL? 

  Waarom staan flamingo’s
	 vaak op één poot? 
	 Als ze het te warm hebben, koelen 
ze hun lichaam af door met één poot in 
het water te staan. Twee poten in het 
water zou te koud zijn. Bovendien is op 
één poot staan heel comfortabel. Ze sla-
pen zelfs zo. Moet je ook eens proberen, 
Quinten! 

 Hoeveel flamingo’s wonen 
	 in de ZOO? 
	 We hebben op dit moment 32 Cubaan- 
se flamingo’s bij ons in de ZOO, en één 
Cubaans flamingokuiken in Plancken-
dael, geadopteerd door de chilifla-
mingo’s. Terwijl hun verblijf verbouwd 
werd, verhuisden onze dieren voor onge-
veer twee jaar naar Planckendael. Eentje 
is er dus blijven plakken. Caramba!

Bewoners van

Tenen
Spiegel voor 

meer gezelschap

76


