“Waarom spugen lama’s, dromedarissen
en kamelen?”  Bo (11) uit Temse.

Dat ze spugen zagen jullie vast al eens. Vies, he? Ze doen het
als ze boos zijn of uit zelfverdediging. Het spugen wordt ook
vaak gebruikt als communicatiemiddel: bij gevechten in de
kudde, om ruzies uit te praten, om te laten zien wie de baas

is en om hun jongen op te voeden. Vrouwtjes spugen ook

naar mannetjes als die toenadering zoeken. Zo laten de dames
weten dat ze zwanger zijn en niet gediend van de liefdesverkla-
ringen. Soms spugen ze naar mensen die hen lastigvallen. Dus
pas op, want je wil geen lama-, kameel- of dromedarisspuug in
je gezicht. Hun speeksel is niet zomaar speeksel, het is nog veel
viezer. Het bestaat uit onverteerde maaginhoud samen met zure
maagsappen. Vergeet dus bij je volgend bezoek zeker je
parapluutje niet mee te nemen!



