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Onder Darwin liggen twee dikke 
boeken die verwijzen naar zijn 
spraakmakende publicaties over 
de evolutieleer (On the origin of 
species). De lichtgesluierde 
naakte schone naast hem 
symboliseert de waarheid.  
Ze kijkt naar het Zalencomplex, 
vroeger het Natuurhistorisch 
Museum. Met de palmtak in haar 
hand brengt ze hulde aan de 
wetenschap. Opvallend in een 
tijd waarin de evolutietheorie 
van Darwin veel verontwaardi-
ging opriep. Onze toenmalige 
directie getuigt hiermee dus van 
een progressieve en open geest.

BORSTBEELD VAN CHARLES 
DARWIN MET VROUW, 1898 
 

Kunstenaar: Jef Lambeaux 
(1852-1908) uit Antwerpen

Materiaal: brons

Stijl: neobarok

Schenker: William Barber,       
eigenaar van Hôtel de l’Europe 
op de Groenplaats (vernield in 
1914). Zijn portret staat op de 
sokkel.

Locatie: ZOO, op de hoek van 
de volières, links van het 
Vogelgebouw. De originele 
locatie!
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