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HET DAGBOEK VAN ... Wat doen onze 
dieren zoal? Genie-

ten ze van het zonnetje, 
eten ze vaak en veel of 
zijn het echte sportieve-
lingen die een hele dag 

joggen? Dat lees je 
hier. 

Ik sta op. Ik ben geen vogel,  
maar ik heb toch een nest van 
stro gebouwd om in te slapen.  
Goeiemorgen allemaal! En nu ontbijt!

Omdat ik pas een paar maanden hier ben, moeten de 
vrouwtjes en ik nog een beetje aan elkaar wennen.
Ik zie ze naar me kijken. En ik naar hen! Spannend!  

Een dutje doen vind ik heerlijk. Soms doe ik er 
wel twee per dag! Even wat stro verzamelen. 
Dat ligt wat zachter.

Weer etenstijd.  Ik eet zo’n 8 kilo per dag. En jij? 

Het is weeral etenstijd. Wist je dat we iedere week    
28 verschillende soorten groenten eten? Kun jij er zoveel 
opnoemen? Probeer maar eens!

Net zoals de mensen naar ons kijken, kijken wij naar 
jullie. Maar wist je dat je een gorilla beter niet  
rechtstreeks in de ogen kijkt? In gorillataal betekent 
het dat je mij uitdaagt en dat vind ik niet fijn. 

Het bezoekuur zit erop. Maar ik ga nog even 
een…- juist - hapje eten. Smakelijk! 

Ik ga slapen!

Zilverrug Matadi

Bewoner van  
ZOO Antwerpen

KiKi in de lappenmand 
Matadi heeft Kiki haar arm verwond. Kiki 
is oké, maar haar arm is ze kwijt. Omdat 
we moeten onderzoeken waarom Matadi 
zo reageerde, blijven de twee even uit 
elkaars buurt. En Kiki? Daarmee komt het 
écht wel in orde hoor, ze is een taaie!

Njammie!
Kiki
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